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STRAATNAAM HOUTHEM 
Rinus Suijkerbuijk 

 
Op internet kun je alle informatie vinden, als je maar goed zoekt. Deze 

algemeen geaccepteerde gedachte behoeft toch enige nuancering is mij 
gebleken. 
Fons Heijnens, altijd internet afstropend naar interessante sites die mogelijk 
voor onze heemkundevereniging van belang kunnen zijn, maakte mij attent op 

het bestaan van een ‘Houthem Street’ in het Australische Brisbane, hoofdstad 
van de staat Queensland, met meer dan 2 miljoen inwoners.  
 
Hoe is men daar ertoe gekomen om een straat naar ‘Houthem’ te vernoemen 

en wanneer gebeurde dat? Heeft er wellicht een Houthemer immigrant daarbij 
een belangrijke rol gehad of speelde er iets anders toen men ‘Houthem’ wilde 
eren met een straatvernoeming?  
Google maps laat de situatie ook duidelijk zien: 
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Zoektocht 
Maar de zoektocht naar de achtergrond van deze naamgeving is niet zo 

eenvoudig als men zou mogen verwachten: vraag het de gemeente Brisbane, 
en je nieuwsgierigheid krijgt per ommegaande een bevredigend antwoord! Nou 
nee, eerst instemmen met betaling voor onderzoekskosten, zonder garantie op 
succes. En daar kan onze heemkundevereniging niet aan beginnen, ons budget 

is beperkt. 
Het researchteam van The Royal Historical Society of Queensland was bereid 
om, in de persoon van onderzoekster Elizabeth Nunn, deze naamskwestie te 
bekijken, maar hun archieven bevatten geen enkele informatie.  

Ook raadpleging van het Staatsarchief, de Staatsbibliotheek en de Brisbane 
City Council Archives door hen leverden geen ‘treffer’ op, zodat zij adviseerde 
verder contact op te nemen met enkele historische verenigingen in de regio 
Coorparoo.  

 
The Brisbane City Council is in 1925 ontstaan, zoals elke grotere plaats, door 
samensmelting, annexatie van kleinere gemeenschappen, die allemaal hun 
eigen bestuur (en archief) hadden, en ‘Coorparoo’ is nu een ‘wijk’ van Brisbane. 
Een tweetal adressen werd benaderd, waarna een uitgebreide correspondentie 

volgde (en ook de fee-begeerte weer opkwam). Dr. Neville Buch, Dr. Jack Ford 
en Ron Baker stortten zich op de zoektocht en kwamen al snel tot de conclusie 
dat, nu het vermelden van ‘Houthem Street’ reeds in een advertentie uit 1937 
was aangetoond, er waarschijnlijk geen verband met een Dutch immigrant zou 

bestaan, aangezien “the Dutch migration did not occur until the 1950s”. 
 
De eerste verwijzing die vervolgens opduikt staat in een boekje, geschreven 
door Judy Gale Rechner: Where have all the creeks gone? Camp Hill heritage 
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drive tour, waar op pagina 36 wordt geconstateerd dat de herkomst van de 
naam ‘Houthem street’ onbekend is maar dat deze naam voor het eerst opduikt 

bij een veiling van een gedeelte van de Bowman estate in 1925. Maar eerder 
was omstreeks 1920 al een (ander) gedeelte van die Bowman estate overge-
dragen aan de War Service Homes Commission. En hoewel de archieven van 
die Commission nog niet zijn onderzocht, kan er rustig van uit gegaan worden 

dat daar het antwoord gevonden moet worden.  

In de Eerste Wereldoorlog streden militairen van de ANZAC’s (Australiërs en 
Nieuw Zeelanders) mee onder Brits opperbevel. Zij waren sterk betrokken bij de 
gevechtshandelingen rond Ieper, in het bijzonder bij Passchendaele. Aan die-

genen die terugkeerden, en de strijd dus overleefd hadden, werden kleine 
stukken grond ter beschikking gesteld om deze ex-militairen en hun familie in 
staat te stellen zich weer te kunnen vestigen en hun burgerleven te kunnen 
oppakken. Op het stuk grond dat te Camp Hill aan deze ex-militairen ter 

beschikking werd gesteld, werden straten aangelegd met namen als Hamal, 
Bovelles, Combles (Komen) en Houthem, allemaal plaatsnamen aan het West-
front in België en Frankrijk rond Ieper en Amiëns. Daar lagen de herinneringen 
van de bewoners aan de gruwelijke loopgravenoorlog in het verre Europa.  

Met het Nederlandse Houthem-St. Gerlach heeft deze ‘Houthem street’ in 
Brisbane dus totaal niets te maken. 

 
Foto van het door WO I getrof fen Belgische Houthem 


