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ODE EEN HOUTHEN GEMEENTE VALK SNFRURG/HOUTHEM

({mijn geboorteplaats)

Beelden uit mijn kinderjaren

komen telkens voor mijn geest,

als de stoptrein mij brengt naar Houthem/sintGerlach,
want van Houthem houd ik het meest.

Fouthem is een heel lief dorpje,

een schatyligrend in een diep ravijn.

In het noorden liggen drie zgchtgloniende bossen:

Het Smelle~, het Klocoster-, en het Ravensbos,

en in het zuiden lig-en de bheemden en stroomt de Geul
en verheffen zich de beboste rotsheuvels

en nok de bruine heide daar achter mag er =zijn.

In het westen, in Houthem/Vroenhof werd ik geborey,

in een halte dicht bij de spoorwegbaan.

Het gelwetter derlhuiszwaluwen mamkte mij 's morgens wakker,
of wel het gekrsdi van een haan.

Ook in het voorjmar liet de nachtegaal zich horen

met zijn wondervolle paradijsagng,

en de koekoek riep mfstandsloos van verre,

en ook de schuwe wielewaml mdht er zijn. fi pe—r

De laatste vijfenzeventig jaar is sr veel veranderd,

Het dorpje is nu een vakentieoord,

dat tot een exquisive greep behoort.

Veel cafes zijn verdwenen of tot hotel-restaurant verheven.
Je hoort in de zomer op straat veel hollands praten,

FMaar in mijn geest is Houthem secundair niet veranderd,
maar hetzelfile gehleven,

Tk ohserveer alléén de natuur en het dier- en plantenleven.
En die geest zal er blijven. i

Want de geest van een mens kent slechts een wens:
"Gelukkig te leven en te laten leven."

Aldus:

Houthem is een mooi, uniek dorpje.
Een droom en een schat,

Overal kun je er natuur beleven,
want nergens ontbreekt het pad.

Moge het aldus blijven,
de nieuwe snel.veldautoweg ten spijt.
¥ant waar je ook komt, overal sloopt het verkeer,
en nooit, ja nooit zie je het mooie weer!
Naturel : j 197744

sssanan

Deze ode is 40 jaar geleden op papier gezet door Joannes Hendrikus.
Kockelmans (geb. 15.05.1901 in Houthem), zoon van de spoorwegwachter/-
haltechef Laurens Kockelmans (1858-1931), getrouwd met Maria Cecilia
Hubertina Rekko (1856-1927). Laurens was haltechef op de wachtpost in
Vroenhof. (Vroenhof 434 in augustus 1959 omgenummerd naar Meersender-
weg 28).
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