GRANAATSCHERF UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG

Joseph Vrancken

Volgend jaar (2014) is het 70 jaar geleden dat Zuid-Limburg werd bevrijd door
de geallieerden.

Voor Jan Hubert Vrancken (geboren 1899, roepnaam Hubert, Hoebér op zijn
Limburgs) en zijn gezin, die woonden in de onderwijzerswoning bij de school in
Houthem, had de bevrijdingsdag helaas een geheel andere afloop dan voor de
dorpsbewoners die zich al opmaakten voor de viering van de bevrijding.

Fatale granaatinslag

Zaterdag 16 september 1944 wordt Houthem bevrijd door het geallieerde leger.
De Amerikaanse 2nd Armored Divisie, bijgenaamd “Hell on Wheels”, verdrijft de
Duitsers noordwaarts. Valkenburg ondervindt felle weerstand en wordt de
volgende dag bevrijd.

Mijn vader, Jan Hubert Vrancken, is bij bevrijdingsacties door een granaatinslag
zwaargewond geraakt. Dat gebeurde bij het talud van de spoorlijn Meerssen-
Valkenburg, achter in de tuin van ons woonhuis. Met een diepe wond in de rug
bij het rechterschouderblad is hij overgebracht naar het ziekenhuis in Maas-
tricht. Zijn long bleek geperforeerd en de wervelkolom was geraakt, waardoor
zijn onderlichaam zonder gevoel was.

Doktoren hebben een flinke granaatscherf operatief kunnen verwijderen.

Hij is nog 12 dagen in leven geweest en overleed op 29 september 1944 in oud-
ziekenhuis Calvarie. Hij werd slechts 45 jaar en liet mijn moeder met zes
kinderen achter: Joseph (later genoemd Sjéf, Jos, geboren 1930), Gerlach
(1932), Annemie (1935), Marie-José (1939), Godelieve (1940) en Suzanne
(1943).

Zou hij het noodlottig ongeval overleefd hebben, dan was hij volgens de behan-
delende doktoren voor altijd gekluisterd aan een rolstoel.
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Granaatscherf waarmee Jan Hubert Vrancken (1899-1944) fataal gewond geraakt is op
bevrijdingsdag in Houthem, 16 september 1944
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Herinneringen

Ik was toen 14 jaar jong en herinner me nog:

Na een serie beschietingen over en weer is vader de schade gaan opnemen
rond ons woonhuis. Toen hij na een half uur nog niet teruggekeerd was, vroeg
moeder aan mij om vader te gaan zoeken. Op het schoolplein naast de woning
en achter in de tuin trof ik niemand aan. Aan de verlaten straatzijde, twee
huizen verderop, bemerkte ik wel dat militairen binnenshuis druk in de weer
waren. Zonder resultaat keerde ik huiswaarts.

Na enige tijd brachten twee Amerikaanse gewondenverzorgers vader op een
draagbaar het woonhuis binnen, van waar hij, na toediening van het Heilig
Oliesel, is overgebracht naar het Calvarie-hospitaal in Maastricht.
Hospitaalbezoek was destijds een hachelijke zaak in de zojuist bevrijde regio.
Alle bruggen over de Maas waren bij de aftocht door de Duitsers opgeblazen.

Verwoeste Sint Servaasbrug Pontonverbinding
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Hospitaal Calvarieberg, ca. 2000  Een van de ziekenzalen, ca. 1940

Over een pontonbrug moest men de Sint Servaasbrug passeren om het zieken-
huis in het westelijk deel van Maastricht te bereiken.

Ik herinner me nog dat ik met oom Pierre meegegaan ben per fiets. Vader was
nog bij kennis. Hij kon erg moeilijk spreken en was in het besef dat hij het niet
zou overleven. Hij vroeg mij om goed te zorgen voor onze moeder (“Joong, zérg
good veur mama”).

Na het overlijden

Vader is op het oude kerkhof in Houthem begraven. Moeder Adele (Odile) is
niet bij de begrafenisplechtigheid aanwezig geweest. Dat was haar te emotio-
neel.
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Jan Hubert Vrancken in 1930
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